
Nieuwsbrief
N A J A A R  2 0 2 1  -  E D I T I E  5

Beste wensen
voor 2022!
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Winteravonden

Je vraagt het je waarschijnlijk wel af? Hoe zien de wintermaanden eruit bij OverKop?
Halloweenparty's, vuurkorfavonden, uitstapjes naar winterland en de bowlingbaan, ...
Dat is winter bij OverKop! De coronamaatregelen plaatsten ons nog eens extra in de

kou. Verluchten, verluchten, verluchten, ... Maar toch heerst er een warm gevoel binnen
onze werking. En nee, dit kwam niet alleen door de warme dekentjes ;), maar vooral

door de gezellige babbels, leuke filmavonden en de aanwezigheid van onze
fantastische jongeren.
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CONTACTUREN MET JONGEREN

TOP 3:  BESTE ACTIVITEITEN

29/10 HALLOWEEN 
83 JONGEREN

6/10 WHATS-UP? 
53 JONGEREN

24/11  PANINI-VERKOOP
48 JONGEREN
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VROUWELIIJKE DEELNEMERS

MANNELIJKE DEELNEMERS
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JONGEREN ZONDER MIGRATIEACHTERGROND

JONGEREN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

%

%
AANTAL TOOGGESPREKKEN



Activiteiten
H A L L O W E E N A V O N D

Op 29 oktober
organiseerden wij een
Halloween avond. Zo
was er de mogelijkheid
voor de jongeren om
zich griezelig te
verkleden en schminken.
Er waren snacks
aanwezig en we keken
een echte horrorfilm. 

jongeren
aanwezig

NIEUW RECORD VRIJDAG!NIEUW RECORD VRIJDAG!
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EREN

Vanaf oktober staat
Eren ons bij. Vanuit zijn
opleiding psychologie
doet hij
vrijwilligerswerk om zo
zijn kennis bij te
scholen en al ervaring
op te doen in het
werkveld.

Vrijwilliger Psychologie

OverKop stagiairs
O N Z E  H E L P E N D E  H A N D E N

BJARNI

Sinds september vult Bjarni ons
team aan op woensdag, donderdag
en vrijdag. Binnen OverKop krijgt hij

de mogelijkheid om nieuwe
leerkansen te grijpen.

Stagiair Sociale Readaptatie
Wetenschappen

ADNANE

Vanaf oktober draagt ook Adje zijn
steentje bij binnen ons team. Als

oud-chillamba kent hij de kneepjes
van het vak al voor een deel. Nu

probeert hij nog meer ervaring op te
doen binnen OverKop.

Stagiair Sociaal Cultureel Werk



Chillambas
D I T  Z I J N  O N Z E  H O O F D C H I L L A M B A S

IKRAME

Omwille van de vele
jongeren die we tijdens
onze inloop bereiken
hebben we besloten een
extra hoofdchillamba aan
te stellen. Dit is Ikrame
geworden, veel succes!

YASMINAEM



Sinds 1 oktober zijn we weer gestart met OverKop Loopt. Iedere vrijdag
nemen de OverKop medewerkers je mee van 19u00 - 20u00. 

In een sportieve bui of gewoon even zin om alle remmen los te laten en
te ventileren? Doe zeker mee! 

Zoë, Tessa en Kato passen zich zeker aan aan jouw snelheid/ritme. 
Geen reden om niet te komen dus!

OverKop loopt
L O O P  J I J  M E T  O N S  M E E ?



Zitdag Atlas College
A T L A S  C O L L E G E  X  O V E R K O P

Sinds september zit Kato 1 dag per week in het Atlas College in Genk. Tot nu toe
loopt dit zeer goed. Er zijn al een 36-tal gesprekken kunnen doorgaan. Daarnaast

deden we al 55 laagdrempelige tooggesprekken en kwamen er 14 jongeren naar het
vrijetijdsaanbod van OverKop. 



Supervisie Chillambas
M A A N D E L I J K S E  B I J E E N K O M S T

Elke eerste woensdag
van de maand krijgen
de Chillambas
supervisie vanuit
OverKop. We eten eerst
gezellig samen een
avondmaal om
vervolgens op een
interactieve manier hen
extra kennis en
methodieken bij te
brengen. Iedere maand
komt er een ander
thema aan bod. Tot nu
toe hebben ze al een
eerste initiatie
gekregen in: vrije tijd
en bekendmaking,
groepsdynamica, wie
ben ik als Chillamba?
en gesprekstechnieken.



OverKop in de kijker
W E E K  V A N  D E  G E E S T E L I J K E  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Stad Genk. (2021, 28 september). Waarom Genkenaren al eens vaker moeten praten? Geraadpleegd op 4
oktober 2021, van https://www.genk.be/waarom-genkenaren-al-eens-vaker-moeten-praten



OverKop in de kijker
C H I L L A M B A S  I N  D E  K I J K E R

CHILLAMBA'S WIJZEN JONGEREN DE WEG IN GENK
10/10/2021 - 18:31 (TVL) - HTTPS://WWW.TVL.BE/PROGRAMMAS/HALLO-
LIMBURG-CHILLAMBAS-WIJZEN-JONGEREN-DE-WEG-IN-GENK-127116

Rondhangende jongeren? Daarvoor hebben ze in Genk
Chillamba's. Dat zijn ambassadeurs die jongeren overtuigen
om naar jeugdcentra te komen, en zich daar uit te leven. De
stad had al langer heel wat mogelijkheden voor jongeren,
maar ze vonden niet altijd de weg. Dankzij dit project, vinden
veel meer jongeren de weg naar jeugdcentra. 



OverKop in de kijker
D A G  V A N  D E  J E U G D B E W E G I N G  2 2 / 1 0

B E K E N D M A K I N G  A A N  D E  B O K S E R S  V A N  D E  U I T D A G I N G !
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Iedere maand is er 1 keer gratis
advocatenadvies in het

OverKop huis.

Tijdens een lekkere maaltijd
Tajine bereiden wij onze

tweedaagse voor!

OverKop houdt een pasta-avond
samen met 

Jeugdhuis Pand

OverKop heeft een
basketbalring aangekocht! 
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Ook de OverKop medewerkers
blijven zich bijscholen. Zo volgde

Kato een vorming rond
echtscheidingen.

OverKop gaat Basic-Fit!
#zogezegdsportief

Ons team hield een broodjeslunch samen

met LISS Straathoekwerk! En even later deden

we dit ook samen met GIGOS.

Tijdens 1 van de vormingen die de

Chillambas volgden werd onder

andere straattaal geoefend.
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"OverKop is leuk, een plaats waar verschillende
activiteiten zijn. En ze bieden ook hulp! Je kan komen
wanneer je wilt als het open is en moet niet per sé iets
doen. Als ze uitstapjes maken is dit ook niet duur, dus
iedereen kan meekomen."

"Het is er heel fijn, het geeft me een echt

thuisgevoel. We kunnen hier ook altijd terecht. Ik

vind het fijn om sociaal te zijn met anderen. Hier is

een echte vriendenkring."



Najaar 2021
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Naar jaarlijkse traditie maakt OverKop kerstkaartjes om onze jongeren een hart
onder de riem te steken. Voor de feestdagen zijn onze medewerkers op pad

gegaan. Zo zijn we deze persoonlijk gaan bezorgen in hun brievenbus. Hierop
kwamen heel leuke reacties!



In de pijplijn
V O O R J A A R  2 0 2 2

03/01 - 04/01 
Weekend voor de Chillmabas

02/02
Alex Agnew / 4 jaar OverKop

Advocatenadvies
Nog altijd iedere eerste woensdag
van de maand!

09/03
OverKop gaat op bezoek naar KPC

02/03
Vorming suïcidepreventie door
Groep Intro aan de Chillambas

19/02
Vorming 'Eerste hulp bij psychische
problemen' aan jeugdverenigingen
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AANTAL VOLGERS INSTAGRAM

AANTAL VOLGERS FACEBOOK



Chillambas aan het woord
I N T E R V I E W  D O O R  A D N A N E ,  O N Z E  S T A G I A I R

Oud-Chillamba
Ibtissam 
Op 25 november hadden we hoogbezoek bij
OverKop. Dit omdat onze ex-hoofdchillamba
Ibtissam, ook wel bekend als ‘Ibti’, langs
kwam voor een klein babbeltje.

Dag Ibti, stel jezelf eens voor. 
Ik ben Ibtissam Hachad. Ik ben 21 jaar oud en
geboren en getogen in Genk. Ik studeer aan
de UCLL te Hasselt waar ik de richting
Sociaal-Cultureel werk volg. Verder doe ik
nog aan vrijwilligerswerk. Dit doe ik bij het
project ‘In Current’ een groep jongeren die
werkt rond actuele thema’s. 

Super! Kan je daar iets meer over
vertellen? 
Tuurlijk. Momenteel neem ik deel aan het
project ‘In Current’. Dit is een groep
jongeren uit Genk die werken rond actuele
thema’s binnen het Genkse. Zo hebben we
overlaatst een dialoogavond georganiseerd
tussen de politie en enkele jongeren die hun
ervaringen met de politie kwamen bespreken.
Ook zetel ik in de jeugdraad, hier hebben we
wekelijks vergaderingen om te zien wat we
kunnen doen of verbeteren voor de jongeren
in Genk. 

Ook heb ik in het verleden meegewerkt
aan de projecten: chillambas en WTS-
coaches.  

Jij hebt een verleden bij de
chillambas. Kun je hier iets meer over
vertellen? 
Vier jaar geleden heb ik de kans
gekregen van Samir om te beginnen als
chillamba. Mijn taak dat jaar bestond
vooral uit het onderhouden van de
sociale media kanalen, reclame maken
en activiteiten uitvoeren met de
doelgroep. Het jaar nadien werd ik
hoofdchillamba, een functie met meer
verantwoordelijkheden. Zo was ik ineens
verantwoordelijk voor de activiteiten die
voorbereid moesten worden, verslagen
opmaken na elke activiteit, taken
verdelen aan de chillambas, etc.  

Amai, was dit niet moeilijk voor de 18-
jarige Ibtissam? 
(Lacht) Dat was niet altijd even makkelijk
inderdaad, alhoewel ik het wel altijd
even graag deed. Als ik het even te
moeilijk vond, kon ik altijd terecht bij
Samir. Die dan op zijn beurt mij
adviseerde hoe ik iets moest aanpakken.

Had je ook vrienden in de groep? 
Ja, sommige kende ik al van voor mijn
chillamba-tijd en andere vriendschappen
kwamen ook tot bloei tijdens het project.  

Hoor je hun nog? 
Ik zie Imane zowat iedere dag en ik zit
met Adnane in de klas. Ook werk ik met
Giorgia samen bij In Current. Dus ja, ik
zie en hoor hun nog heel vaak
(glimlacht). 

Als ik het woord chillambas zeg, wat
is dan het eerste dat in jou opkomt? 
Heel veel anekdotes (lacht), een
succesvolle en leervolle tijd. Ik heb
zoveel mensen leren kennen die mijn
netwerk vergroot hebben.  



Chillambas aan het woord
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Heeft jou tijd bij de chillambas impact
op jou gehad?
Zeker en vast! Ik heb veel geleerd en de
liefde voor het sociaal werk leren
kennen. 

Ook is mijn sociale ontplooiing er zwaar
op vooruit gegaan. Dus ja, het heeft een
heel positieve impact gehad op mij. 

Welke dag bij de chillambas is jou het
meest bijgebleven? 
Dat is volgens mij een woensdag in het
jaar dat ik hoofdchillamba was. Het was
kebabmiddag, een middag waar we
kebabs maken voor de doelgroep, en we
hadden een mijlpaal bereikt van 150
jongeren die over de vloer gekomen zijn.
Deze dag vergeet ik niet snel. 

Als je 1 ding zou mogen veranderen
aan de huidige chillambas wat zou dat
zijn?
Ik zou vooral de activiteiten die
authentiek zijn aan de chillambas blijven
organiseren. 

Wat zou je willen zeggen tegen de
huidige chillambas? 
Ga vooral in contact met de jongeren die
over de vloer komen. Neem een open
houding aan, zodat zij weten dat ze bij
jou terecht kunnen en creëer een
vertrouwensband met hen. Verder zou ik
zeggen geniet van elk moment bij de
chillambas, want dat is een tijd die je
niet snel zal vergeten! 

Dankjewel Ibtissam voor je tijd. We
wensen jou veel succes en hopelijk
komen we elkaar nog tegemoet in de
toekomst!  

Het is ook vanuit dit
project, dat ik heb
kunnen besluiten wat ik
wou studeren.
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Huidige
Chillamba
Tarik

2 broers en 1 zus, ik ben de jongste (lacht). Ik
volg de richting elektriciteit aan het Atlas
College in Genk en zit in het 4de jaar.

Hoe bevallen jou studies je?
Mijn studies bevallen me best goed alhoewel
ik het soms saai vind.

Hoe komt dit? 
De theorie vakken zijn niet zo mijn ding. Ik
ben liever bezig in de praktijk, maar dat
neem je erbij zeker…

Je bent ook chillamba, kan je hier wat
meer over vertellen?
Het is mijn 2de jaar als chillamba. Ik doe het
echt graag, ik kom altijd met evenveel
plezier hier naartoe. Ik ben hier te vinden op
woensdag, donderdag en vrijdag terwijl ik
eigenlijk enkel op donderdag aan het werk
ben. Ik vind het ook heel mooi om te zien hoe
veel mulitculturaliteit er heerst binnen onze
jongeren. 

Je kan boeiende gesprekken voeren met
iedereen. Ook komen er veel van mijn
vrienden hier over de vloer en heb ik
nieuwe vriendschappen opgebouwd
tijdens mijn chillamba-tijd. Tenslotte kan
je ook je ei kwijt als je met iets zit bij
zowel de jongeren, collega’s als de
begeleiders.

Je zei dat je in je 2de jaar zit. Merk je
ergens een groei op bij jezelf?
Ja, ik ben verantwoordelijker geworden
sinds ik hier vrijwilligerswerk doe. Ook
denk ik meer na over de dingen die ik
zeg of hoe ik dingen overbreng. Ik ben
een teamplayer geworden aangezien ik
altijd alles alleen wou doen en niet snel
mensen vertrouwde. 

Vandaag hebben we
onze huidige chillamba
Tarik geïnterviewd. Hij
is al aan zijn 2de jaar
toe en wij zijn
benieuwd naar zijn
verhaal. Als we vragen
aan zijn vrienden om
hem te beschrijven in 1
woord, zeggen ze
allemaal steevast: ‘een
topper’. Leer Tarik
kennen door dit
boeiende interview!

Stel jezelf eens voor
Ik ben Tarik Bachiri. Ik
ben 17 jaar oud en
afkomstig uit de wijk
Termien. Ik heb kom uit
een warme familie met 

Dat maakt ook dat ik veel
opener ben geworden, ik liet
eerst onbekenden niet toe in
mijn leven maar vandaag de
dag is dat al lang niet meer
zo.
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Super! Ik merk dat je zeer enthousiast
bent als we het over de chillambas
hebben klopt dat?
Klopt, het heeft mij goed gedaan de kans
te krijgen om aan dit project te mogen
meewerken. De attitudes die ik daar
geleerd heb helpen mij vandaag de dag
en hebben ervoor gezorgd dat ik sociaal
ontplooi. Dus ja, ik ben echt wel
enthousiast.

Als je de chillambas mag beschrijven
in 1 woord, welk woord kies je dan?
Vrienden

Heb je ook vrienden binnen de groep
vrijwilligers?
Ja, ik kan goed opschieten met iedereen
en vooral met Adam en Yasmina. Ook
Samir zie ik als een broer-figuur. Verder
kan ik altijd terecht bij Kato, Britney,
Tessa en Zoë dat geeft me toch een
gevoel dat ook zij een beetje mijn
vrienden zijn.

Je zegt dat Yasmina een vriendin is
maar tegelijk is ze ook een
hoofdchillamba. Is het dan niet lastig
om te luisteren naar haar?
Nee, ik heb daar geen moeite mee. Ik
weet dat ze dat uit het belang van de
chillambas doet. Bovendien zijn we een
team, een sterk team zelfs, en moet er
wel eens geluisterd worden naar elkaar.

Als je 1 ding zou mogen veranderen
aan de chillambas wat zou dat dan
zijn?
Ik zou in plaats van 3 hoofdchillambas
overschakelen naar 1 hoofdchillamba om
miscommunicatie te vermijden.

Wat zou jij willen zeggen tegen de
toekomstige chillambas?
Doe je best, het is heel leerrijk dus maak
er elke dag dat je er bent iets mooi van.
Je leert veel bij als chillamba, je wordt
volwassener en dat helpt jou ook vooruit
in het leven.

Dankjewel Tarik voor je tijd. We
wensen jou veel succes en hopelijk
gaan we nog veel van jou horen!


